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Van het bestuur.  

Voor u ligt de nieuwsbrief van november 2024. We danken alle leden die geholpen 

hebben onze nieuwsbrief te vullen Anne van Houten, Rob Vlietstra en Renneke Meijer.  

We hebben het programma tot eind december rond en we zijn al wat ideeën voor 

activiteiten aan het uitwerken voor 2025.  

De koffieochtend is 14 november 10.15u in De Lickebaert. Op 21 november kunnen we 

met zijn allen naar de Kerstmarkt. Dit keer bij Intratuin in Leeuwarden.  

Het Kerstdiner is dit jaar op woensdag 18 december bij Strandhotel Seeduyn in De Brassery, hier is 

voldoende ruimte, zodat we weer hopen op een grote opkomst.  

De spelletjesmiddag die gepland is op 18 december gaat gewoon door.  

Frederika Breijer geeft op 11 december een lezing over zeep maken.  

 

Heeft u een leuk idee of tip, meldt dit aan ons, dan kunnen we kijken of het te realiseren is. 

Zoals u verderop kunt lezen, betaalt u iets meer voor deelname aan onze activiteiten.  

Op de koffieochtenden blijft het eerste kopje koffie of thee en het gebakje gratis, wilt u een tweede 

bakje dan is dit voor uw eigen rekening.  

 

Wilt u iets aan ons kwijt, heeft u tips of vragen dan kunt u hier terecht: 
Voorzitter: Heleen Rommens,  email: heleen.rommens@gmail.com tel 0615580244 
Secretaris: Remmie Hammers, email: secretarisvesv@kpnmail.nl  Dorpsstraat 153 
Penningmeester: Ineke Weber, email: penningmeestervesv@gmail.com 
Banknummer Vlielands Eerste…: NL76 INGB 0006313158 
Tineke Luis: verzorgt kaartjes bij ziekte en jubilea    tel: 0562-451539 
Website: https://vlielandseerste.nl  Hier staan ook de komende activiteiten vermeld. 

Vergeet niet bij wijziging van adres, telefoonnummer of emailadres dit door te geven aan het 
bestuur. Dan kunnen wij u bereiken, mocht dit nodig zijn. 
                                                                                

Nieuwe activiteiten november en december 

Kerstmarkt Intratuin Leeuwarden 

Op donderdag 21 november kunnen we weer met zijn allen een dagje op pad. We vertrekken met de 

boot van 11.50u naar Harlingen. Vanaf de terminal in Harlingen vertrekken we met zijn allen naar de 

Intratuin in Leeuwarden om ideeën voor de kerst op te doen en spullen voor de kerst te kopen. 

Intratuin is goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, ook zijn er enkele rolstoelen om 

te lenen. Wilt u een rolstoel lenen, dan moet u dit van te voren aangeven bij Heleen. 
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De kosten zijn dit jaar € 17,50. Dit is inclusief het vervoer naar Leeuwarden en v.v., een lunch aan 

boord met een kop soep en een broodje. In Intratuin krijgen we een kop koffie of thee met gebak. 

Aanmelden is noodzakelijk. De aanmelding moet voor 7 november binnen zijn.  

Het aanmeldformulier is bijgesloten in deze nieuwsbrief. 

Terug ‘Aan de Zee~P’  

Frederika Breijer vertelt ons 11 december over het ontstaan van haar hobby, het zelf maken van zeep 

met enkel pure producten, waaraan ze ingrediënten uit de Vlielandse natuur toevoegt. Ook laat 

Frederika zien hoe het maken van de ambachtelijke zeep in zijn werk gaat. Er is plaats voor 30 

personen, aanmelden (voor 5 december) kan bij Heleen Rommens, tel. 06 15580244.  

Kerstdiner 

Ons Kerstdiner is dit jaar gepland op woensdag 18 december. We kunnen terecht in Strandhotel 

Seeduyn in De Brassery om 18.00u. We hebben kunnen regelen dat we met de bus naar en van het 

Strandhotel kunnen. Dit kost u € 2 per persoon. Opgeven kan via het aanmeldformulier, deze wordt 

toegevoegd in de nieuwsbrief van december. 

Er is in De Brassery ook een vleugel aanwezig, dus hopen we dat er leden zijn die voor ons wat 

muziek willen maken tussen de gangen van het diner door.  

Ook nodigen we leden uit een al dan niet zelfgemaakt kerstgedicht voor te dragen.  

Heeft u zin om op de vleugel te spelen of een gedicht voor te dragen, dan vragen wij u dit alvast te 

melden bij Heleen Rommens. U kunt haar bellen op tel 06 15580244. 

 

Website 

https://vlielandseerste.nl   

Na onze activiteiten publiceren we de nieuwe foto’s op onze website. Hier kunt u ook onze 

activiteitenkalender bekijken. 

Museumtip 

We kregen van een van onze leden de tip, dat er een leuke tentoonstelling is in het Fries Museum 

over trouwjurken. Ook de trouwjurk van Koningin Maxima is daar te bewonderen. 

 

Het Fries Museum brengt een grote tentoonstelling over de trouwjurk van de afgelopen 250 jaar, 

met zowel historische, moderne als hedendaagse jurken. Centraal staat de bruidsjurk in Nederland. 

Het museum neemt de bezoeker mee op een reis door de tijd, van de 18e eeuw tot nu, op zoek naar 

de essentie van de bruidsjurk. Aan welke modes en tradities was de jurk onderhevig? Waar komt de 

‘witte’ bruidsjurk, zoals we die nu kennen, vandaan? En wat zegt de jurk over de draagster? Ja, ik wil! 

is tot en met 16 februari 2025 te zien in Leeuwarden. 

Neem alvast een kijkje: https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/ja-ik-wil 

 

  

https://vlielandseerste.nl/
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/ja-ik-wil


3 
 

Uit de Bieb. Bianca 

 

 

 

Ze is de zus van een seriemoordenaar, en ze is verdwenen ... 

De zaak was destijds al sensationeel. Kaylee Pierson bekende direct. Ze noemde 

zichzelf de Dood, het publiek noemde haar de Duivel. Ondanks haar 

getraumatiseerde jeugd had niemand sympathie voor de vrouw die achttien 

mannen gewetenloos om het leven had gebracht. Over 21 dagen wacht haar de 

doodstraf, maar nu heeft ze eindelijk een aanwijzing gekregen over haar zus, die 

meer dan tien jaar geleden verdween. Kaylee roept de hulp in van Frankie Elkin en 

vraagt haar undercover te gaan op een afgelegen eiland bij Hawaï om uit te vinden wat er toen is 

gebeurd. 

Niemand mag weten naar wie Frankie op zoek is en iedereen heeft wat te verbergen. Als het misgaat, 

kan niemand haar helpen. De boeken van Lisa Gardner kan je niet wegleggen als je eenmaal bent 

begonnen. Vol spanning.  

 

Op een voorjaarsochtend wordt het dode lichaam van Ron Doomerik 
aangetroffen in zijn appartement in de Amsterdamse Houthaven. Er steekt een 
mes in zijn rug. Ron blijkt redacteur te zijn geweest bij de populaire talkshow 
Hof van Holland waar regelmatig BN’ers aan tafel schuiven. Rechercheur de 
Cock staat voor een raadsel in een wereld waarin iedereen zich anders voordoet 
dan hij is. Als niet veel later de invloedrijke gossipjournaliste Lizzy Coen dood 
wordt aangetroffen in een loge van filmtheater Tuschinski, zit er voor De Cock 
niets anders op dan op zoek te gaan naar een moordenaar in de wereld van 
roddel en achterklap.  Zoals je mag verwachten van een Baantjer boek is dit 
weer een mooi exemplaar van de serie.  

De bibliotheek is elke dinsdag van 8:30 tot 12:00 uur geopend en elke woensdag en vrijdag van 14:00 tot 17:00 

Verhalenavond Vlieland in de Jutter 

Op 15 november is het Verhalenavond in Friesland. Tijdens deze avond ontmoet heel Friesland elkaar 

om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, 

bibliotheken, bij verenigingen en bedrijven. Op Vlieland vindt de avond plaats in de Jutter.  

Ook jij hebt een verhaal 

Iedereen heeft wel een verhaal. Op Verhalenavond is er voor elk verhaal een luisterend oor. Je hoeft 

echt geen literaire vertellingen te houden, maar gewoon een verhaal zoals je die aan een ander 

vertelt. Dingen die gebeurd zijn, die je hebt meegemaakt, die je weet over de omgeving, of iets wat 

niet iedereen weet. 
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Thema Verhalenavond 

Dit jaar is het thema ‘ t Fjoer yn my’ ofwel ‘Het vuur in mij’. Verhalen kunnen gaan over dat ene waar 

je echt enthousiast van wordt. Verhalen over passie, doorzettingsvermogen, vriendschap, 

zelfontdekking, creativiteit en mooie herinneringen. En ook over verbinding en gemeenschap, hoe 

bijvoorbeeld één persoon anderen kan aansteken en een kettingreactie van verandering kan 

veroorzaken. 

Wil jij jouw verhaal vertellen? Meld je aan bij de bibliotheek of via b.kikstra@bnfrl.nl. De 

Verhalenavond op Vlieland wordt georganiseerd door VESV en de bibliotheek.  

 

Middagfilm 

The Banshees of Inisherin.   
 
VK, VS, Ierland. 2022. 113 min. zwarte komedie.  
Dinsdag 28 november, Podium Vlieland 14.30u. 
Entree €12,00 leden van de VESV €7,00. 

The Banshees of Inisherin gaat over een jarenlange 
mannenvriendschap die van de ene op de andere dag wordt 
opgezegd. Voor maar liefst negen Oscars genomineerd. 

1923. Pádraic is sinds mensenheugenis beste maatjes met Colm. Ze wonen op een eiland aan de 
westkust van Ierland. Hun vriendschap hangt aan een zijden draadje wanneer Colm (de muzikant) 
van de ene op de andere dag weigert met Pádraic  (de wat oppervlakkige) te praten. Deze 
verandering heeft een weerslag op de hechte gemeenschap en zet een reeks gebeurtenissen in 
gang die hun verdere levens zullen bepalen.  
Veel scherpe dialogen, maar ook prachtige Ierse natuur. De film speelt zich af op een fictief eiland 
voor de Ierse  westkust.  

The Banshees of Inisherin is een zwart-komische, sensitieve afdaling langs de kliffen van de 
menselijke genegenheid. Een aangrijpende film ook, bijzonder kalm en droef tegelijk, wat in flinke 
mate te danken is aan het fantastische, ingetogen samenspel van Colin Farrell en Brendan Gleeson.   
De acteurs  maken in een mum van tijd tastbaar hoe innig de vriendschap van hun personages ooit 
was, hoe goed ze elkaar kennen of dachten te kennen, en hoe groot de leegte is waarin ze nu 
achterblijven." 

(Banshees zijn wezens uit de Ierse folklore, die met hun klaaglijke stemmen onheil aankondigen). 
 
Met wie wil, gaan we nog wat napraten over de film. Dat doen we dit keer bij Anne-Mieke thuis op 
Kerkplein 5. 
De filmcommissie: Jelva, Anne-Mieke, Judith en Ankelien. 

mailto:b.kikstra@bnfrl.nl
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Uit de oude Doos. Renneke Meijer 

De pen is aan mij doorgegeven. Laat ik maar gewoon beginnen! 
Ik ben geboren in Clematis, wat nu het Kwetternest is, als jongste van drie kinderen. Al gauw verhuisden we 
naar Dorpsstraat 71, tegenover hotel Bruin. Er moest geld worden verdiend, dus verhuisden we in de zomer 
naar de ,,spookzolder” om daar te slapen. Onze bedden in de slaapkamers werden dan verhuurd. De lange 
gang werd snackbar en de voorkamer een pannenkoekenrestaurant. 
In de winter ging mijn vader dan helm steken, om verstuiving van de duinen tegen te gaan. Zondags  op de 
brommer een ritje over het strand, met z'n drieën. Een paar broodjes mee en gezellig picknicken op het 
strand of in Bomenland. Mijn broers gingen liever andere dingen doen. 
De kolenboer kwam met wagentje de kolen brengen en Teunis Bakker met paard en wagen de melk. De 
lege flessen werden bij de deur gezet en vervangen. Vaak mochten mijn vriendin en ik mee liften op de 
ijzeren hond, een houten kar met motortje en dat was natuurlijk leuk. 
De veerpont was ,, de kleine Vlieland”, we zaten nog op houten bankjes en de overtocht duurde  wel 2½ 

uur. Vaag kan ik me nog herinneren dat we op de Vlieree moesten overstappen op de Terschellinger boot. 
Op de veerdam was een soort houten hokje, zoiets als een bushokje, om te wachten op de boot. 
Onze kleuterschool was in oude vissershuisjes, waar nu het gemeentehuis staat. Juf Bina begon de dag altijd 
achter het traporgeltje om samen liedjes te zingen. Later op de ,, grote” school leerden we schrijven, toen 
nog met kroontjespen en een inktlap. Als je het goed deed, kreeg je zelfs een stempeltje! Iedere juf of 
meester had een bijnaam, de meesten van mijn leeftijd weten nog wel welke dat waren. Een paar klassen 
hoger zat een jongen waarmee de meester absoluut niet mee kon opschieten. Als meester weer eens 
kwaad was op hem, siste hij hard en wijzend naar de deur: ERUIT!!! Voor het raam in de gang met uitzicht 
op de klas ging hij dan “gekke” bekken trekken, wat de rust in de klas niet ten goede kwam. Of soms werd 
ook weleens een krijtje tussen het bord gedaan. Als meester boos werd, trok hij hard het bord naar beneden 
met een stofwolk van krijt tot gevolg. 
Mijn broertjes speelden ‘s zomers vaak in de bunkers en hadden een geheime club. Zelf was ik vaak in de 
grote tent achter het Diaconiehuis, waar allerlei spelletjes werden georganiseerd. In een hogere klas was 
een jongen wel wat verliefd op mijn vriendin Marja de Boer, die naast me woonde in de oude 
dokterspraktijk. Hij schreef kleine liefdesbriefjes of ze wel met hem wilde. Ik  moest de briefjes dan bij haar 
brengen, door op het dak van de schuur te klimmen en over het Chirurgijnsglop springend naar het platte 
dak van de buren en dan op het dak klauteren om mijn vriendin hangend uit haar slaapkamerraam ,, 
liefdesbriefjes” te overhandigen. 
Op de MAVO was meneer Boonstra (je kon dan geen meester meer zeggen) die mooi krullend haar had en 
een Harley-Davidson! Hij nam ons voor biologieles mee de natuur in , hierdoor leerde je de planten en kreeg 
je respect voor de natuur op het eiland. In de 4e klas kregen we les in een klein lokaaltje met een 
keukenblokje voor onze kooklessen en er was een koffiemachientje. Omdat we maar met vier leerlingen 
daar les hadden, dronken we soms een kopje koffie mee onder het getik van de dorpsklok. 
Voor mijn vervolgopleiding ging ik naar het vaste land, meestal met tas en kat. Toen de poes jongen had, 
vond ik het wel wat benauwd voor ze in de trein in een tas, dus liet ik de tas maar op een klein kiertje open. 
Ja en toen sprongen alle katten eruit, de medepassagiers en ik er snel achter de katten aan voordat we bij 
een volgend station aankwamen. 
Mijn man leerde ik kennen via mijn broer, ze zaten beiden op de zeevaartschool op Terschelling. Frits vroeg 
aan mijn vader of hij een vakantiebaantje had in de fietsenverhuur. Mijn moeder vond dit minder geslaagd, 
ze had niet veel zin meer in personeel in huis te nemen.  
Later begrepen ze waarom Frits dit vroeg, we zijn inmiddels alweer 40 jaar getrouwd, hebben 2 prachtige 
dochters met schoonzonen en alweer 2 bijzonder leuke kleindochters. Onze jongste dochter woont met 
haar man ook op Vlie en mijn schoonmoeder is 2 jaar geleden in de Boswijk komen wonen. 
Ik denk dat er nu meer dan genoeg is om een A4-tje vol te hebben en moet dus maar ophouden te schrijven, 
want er komen nu veel meer herinneringen naar boven. 
Ik geef graag de pen door aan iemand die vast veel kan vertellen: Marjan Woestenburg, doe je best! 
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ITGWO. Anne van Houten 

Woensdag 28 augustus : ITGWO, achter de schermen.  

Nog vóór de echte drukte gaat beginnen, kreeg VESV de 
mogelijkheid om achter de schermen te kijken bij het jaarlijkse 
festival ITGWO.   

Ongeveer 25 mensen meldden zich om 14.30 uur bij het 
watertappunt bij het voetbalveld/ Kampweg. Al snel was er 
enige verwarring, omdat we een bezoekje kregen van de 

politie       , een “gevalletje” van klachten over hangouderen”.   

 

Nadat het hoofd van de algehele leiding, Arnout, de groep tot rust had gemaand, kon hij zich 
enigszins verstaanbaar maken en uitleggen wat de bedoeling van deze rondleiding was. 
Hiermee hoopte hij op wat meer begrip van de eilanders m.b.t. de onontkoombare (geluids) 
overlast.   

Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat het gehele wagenpark dit jaar voor het eerst deels 
op stroom/accu’s en reststroom van Flidunen en de Jachthaven draait. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van waterstof als brandstof. Geen benzine en diesel dus meer. Scheelt veel geluid 
en milieuvriendelijk natuurlijk. In geval van nood staan er nog enkele diesel generatoren 
stand-by. Volgens Arnout “heeft de organisatie gefaald als deze moeten worden ingezet “.   

 Ook nieuw dit jaar is het gebruik maken van het Vlielandse water voor het zelf maken van 
alle  soorten frisdrank op het festival , een soort “postmix “. Dit scheelt heel veel (plastic) 
afval en transportkosten over de weg.  

Na de tot slot aangeboden koffie en thee mogen we concluderen dat het logistiek best elk 
jaar een uitdaging is en dat er meer dan 900 vrijwilligers nodig zijn dit geweldige festival tot 
een succes evenement te maken. En, dat de organisatie van ITGWO er alles aan doet om het 
een ieder naar de zin te maken.   

Groeten Anne 
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Midgetgolf. Rob Vlietstra 

Traditioneel startte op zondagmiddag 8 september het seizoen van de VESV met het Midgetgolf 
toernooi. 
Er werd weer gestreden om de eer en de wisseltrofee! 
‘s Morgens leek het weer niet mee te werken, maar ‘s middags was het heerlijk zonnig weer! 
Er waren in het totaal 31 spelers en 7 supporters van de harde kern. 
We moesten eerst een graai in het zakje doen waar de nummers 1 t/m 8 in zaten en zo werden de 
teams samengesteld  
De winnaars van vorig jaar Marjolein en Erwin waren ook aanwezig en als Erwin weer eerste zou 
worden mocht hij de wisseltrofee houden. 
Er werd fanatiek gespeeld en tussendoor was er ook tijd om  wat te drinken en te genieten van een 
heerlijk stuk plaatcake van Lisette Westers. 
Anne van Houten zat met 2 dames in een team van drie en had 4 score kaartjes op zijn 
klembord. Op 1 daarvan zette hij, voor de grap, steeds als score een 1 of een 2. Als 
mensen nieuwsgierig naar de scorelijst kwamen kijken dachten ze, zo die is goed !! 
Akkie was de oudste deelnemer en sloeg ook nog een aardig balletje mee! 
Na afloop werden de punten geteld. De poedelprijs ging naar Nora Koster (ze vertelde 
na afloop dat ze hiervoor gespeeld had en zei vaak schrijf maar zeven keer) 
Zowel bij de heren als de dames was het heel spannend! 
Bij de dames was er een gedeelde tweede/derde plaats voor Remmie Hammers en Marjolein Valk 
beide met 47 punten en winnares werd Marie Vlietstra met 45 punten. 
Bij de heren werd Rob Vlietstra derde met 47 punten, tweede werd de onttroonde Erwin Valk met 45 
punten en de kampioen van het toernooi werd debutant Paul Prins met 44 punten. 
Paul speelde maar met één doel en dat was dat Erwin geen eerste werd.  
De wisseltrofee komt op de balie van Primera te staan waar Erwin dagelijks spullen komt brengen.  
 
Nog een groot compliment voor de organisatie die deze gezellige middag weer mogelijk heeft 
gemaakt. 
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Dijk. Remmie Hammers 

Rondleiding waddendijk 13 september 

Op vrijdag 13 september hebben we Dirk Bruin weer bereid gevonden een rondleiding over de 

dijkversterking te geven. Alles loopt volgens schema. De voet van de dijk (kreukelzone) aan de 

wadkant is klaar. Het Dorp is beschermd. De werkzaamheden, die nog moeten, zijn het fietspad aan 

de wadkant, het wandelpad bovenop de dijk en het pad voor hulpdiensten achter de tuinen. De 

trappen de dijk op aan de dorpskant liggen er al. De kleine trappen naar het fietspad nog niet. Er 

komen ook twee trappen helemaal naar het wad , waarvan een trap ter hoogte van het 

Gemeentehuis. Eind oktober moet de dijk klaar zijn, want de opening staat gepland in een van de 

eerste t wee weken van november. 

 

 

 

Spelletjesmiddag. Marianne Wels 

Eindelijk! 
We keken er al reikhalzend naar uit, onze eerste spelletjesmiddag na de zomerstop. 18 September 
was het zover, fijn om elkaar weer te zien in De Vliestroom. Om twee uur konden we met drie ‘volle’ 
tafels starten met het knikkeren. Het spelen begon rustig, alsof iedereen even moest wennen, maar 
al snel gingen de spelers en de knikkers los! 
Een echte pauze gunnen we ons niet, wel is er altijd thee en koffie. Dit keer met een traktatie van de 
nu 95-jarige Nel, daar maakten we natuurlijk tijd voor. Ook voor gelach is er tijd, al is de spanning 
soms om te snijden. Maar ja, er zijn nu eenmaal winnaars en bijna-winnaars. Na ieder spel zijn er 
nieuwe kansen voor alle spelers.  
Denk je nu, dit spel ken ik niet, dus doe ik maar niet mee? Stap dan op een spelletjesmiddag tegen 
twee uur binnen, we nemen de tijd je in te wijden in het knikkeren, de enige echte Flielantsche versie 
of kijk eens mee.  

Ook liggen altijd spelregels klaar, die je kunt gebruiken.  
 
Tot de volgende keer allemaal op de eerste en derde woensdag 
van de maand, we beginnen om 14.00 uur. 
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Activiteitenagenda november en december:  

Niet alle activiteiten worden door VESV georganiseerd. 

Woensdag 6 november 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag 

Zaterdag 9 november 11.00u: De Jutter: Het Groot Dictee de Nederlandse Taal.  

Opgeven via de bibliotheek 

Donderdag 14 november 10.15u: Koffieochtend: de Lickebaert 

Vrijdag 15 november 19.00u: Bibliotheek: Verhalenavond ‘t Fjoer in My (Het Vuur in Mij) 

Aanmelden via de bibliotheek, zie aankondiging in de Geitenbode 

Woensdag 20 november 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag 

Donderdag 21 november 11.50u- 21.00u: Uitje Kerstmarkt Intratuin Leeuwarden.  

Aanmelden verplicht, via aanmeldformulier voor 7 november. 

Donderdag 28 november 14.30u: Podium Vlieland: Film The Banshees of Inishering.  

Met VESV pas betaalt u € 7. 

Woensdag 4 december 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag 

Woensdag 11 december 14.00u: Vliestroom: Lezing uitleg over zeep maken.  

Frederika Breijer neemt ons mee ‘Terug Aan de Zee~P’.  

Aanmelden kan  voor 5 december bij Heleen Rommens. 

Donderdag 12 december 14.30u: Podium Vlieland Film Eternal Memory. Met VESV pas  € 7. 

Woensdag 18 december 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag 

18.00u: Kerstdiner: Locatie:  Brassery Seeduyn, zie informatie in de 

nieuwsbrief. Het aanmeldformulier komt bij de nieuwsbrief van 

december.  

Activiteiten januari en februari 2025 

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag: geen spelletjesmiddag. 

Donderdag 9 januari 10.15u: Koffieochtend: Locatie volgt. 

Woensdag 15 januari 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag. 

Donderdag 16 januari 14.30u: Podium Vlieland: Film The Old Oak. Met VESV pas € 7. 

Woensdag 5 februari 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag. 

Maandag 10 februari 19.30u: Gestrand: Jaarvergadering VESV 

Dinsdag 11 februari 14.30u: Podium Vlieland: Film; Presque. Met VESV pas betaalt u € 7. 

Donderdag 13 februari 10.15u: Koffieochtend: Locatie volgt. 

Woensdag 19 februari 14.00u: Vliestroom: Spelletjesmiddag. 
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Kerstmarkt  Intratuin Leeuwarden donderdag 21 november 

Heenreis  om 11.50u, terugreis 19.00u  

Kosten € 17,50  

Hiervoor krijgt u op de heenweg aan boord een lunch met een kop soep en een broodje, het vervoer 

vanaf de Waddenpromenade in Harlingen naar Leeuwarden en vice versa.  

In het tuincentrum is een kopje koffie of thee en gebak inbegrepen. 

Graag opgeven voor 7 november. 

Opgeven kan: via betaling van € 17,50 per persoon op bankrekening NL76 INGB0006313158 t.n.v. 

VESV Vlieland onder vermelding Kerstmarkt Leeuwarden en de naam/namen van de deelnemer(s). 

Heeft u een dieet of wilt u gebruik maken van een rolstoel, vermeldt dat ook op dit formulier. 

U mag ook onderstaand strookje in een envelop met ingesloten € 17,50 per persoon inleveren bij: 

Heleen Rommens, Boslaan 9  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik/wij gaan mee naar de Kerstmarkt in Leeuwarden op 21 november 

 

Naam: ___________________________________________________ 

 

Adres: ___________________________________________________ 

Dieet: ____________________________________________________ 

 

Naam: ___________________________________________________ 

 

Adres :____________________________________________________  

Dieet: ____________________________________________________ 

 

Opmerking: ________________________________________________ 

 
 

 


